
Verslag van de bomen excursie in het Wantijpark op 7 april 2019. 

Een stukje in de krant, mooi weer en twee vrijwilligers van het IVN waren de ingrediënten 
die een 40 tal personen naar het Wantijpark lokten. Marja Hendriks en Wil van 
Houwelingen waren de twee vrijwillige gidsen die een rondleiding zouden verzorgen met 
als thema: Bomen. 
De grote opkomst bracht ze in het geheel niet van hun stuk. Ze besloten om de groep in 
tweeën te delen, zodat niemand iets van de uitleg hoefde te missen. 
Na uitleg over de geschiedenis van het park, ontstaan als project in het kader van de 
werkverschaffing en een verhaal over het toegangshek begon de rondleiding. 
 

                
 
Het hek is overigens zeer de moeite waard om eens goed te bekijken. Zelf was ik er al wel 
honderden keren langs gefietst zonder dat het mij opgevallen was. Hoe mooi het eigenlijk 
is en wat er allemaal op te zien is. 
Het park was en is nu nog bedoeld voor het gebruik van de “gewone” burgers. Deze functie 
heeft het nog steeds gezien de drukte in het park op deze dag.  
Bij de rondleiding werden allerlei wetenswaardigheden verteld over de beplanting, de 
dierenweide en werd nog kort stil gestaan bij de schietmuur. Ook werden we gewezen op 
de aanwezigheid van een reigerkolonie. 
Hier een klein tipje van de sluier opgelicht.  
Als je de bladeren van een Weegbree of een Kornoelje voorzichtig breekt zie dat hij niet 
volledig door gaat, maar dat de twee helften aan elkaar verbonden blijven door draden.  

      
Uitleg over waarom Speenkruid zo heet.  

En uiteraard nog heel veel meer, maar dat moeten jullie zelf maar gaan beluisteren bij 
een volgende rondleiding. Het was een gezellige en leerzame wandeling. Bedankt hiervoor. 
 
Willie Heldoorn 
 


